nthousiast zijn de
E monumentendeskundi-
gen van de gemeente
Arnhem over de opvallend fraaie
pui van het pand op de begane
grond van Kerkstraat 25. Opval-
lend is het feit dat de makers diver-
se technieken en stijlen uit het ver-
leden in deze gevel met elkaar heb-
ben gecombineerd. Kenners noe-
men dit 'eclectisch’. Tegenwoordig
zetelt hier de Stichting Werk en
Scholing, een organisatie die werk-
lozen helpt bij het zoeken van werk.
Tot 1978 zetelde in dit kantoor
Zollingers Meubelfabriek.

Die voormalige meubelfabriek
grenst aan Kerkstraat 23, een majestu-
eus gebouw dat weer aan de Pastoor-
straat grenst. Vermoed wordt dat dit
hoekpand hier tussen 1920 en 1925 is
verrezen, in een zakelijke stijl met
architectonische invloeden van de Am-
sterdamse school, mogelijk naar een
ontwerp van de befaamde architect W.
Diehl. Tot 1960 was hier de lakenhandel
van Qostveen gevestigd.

De voormalige meubelfabriek
is volgens deskundigen in de jaren tus-
sen 1875 en 1900 gebouwd. , Mijn opa
heeft zich op 1 februari 1928 in de
Kerkstraat gevestigd", vertelt directeur
Jaap Zollinger van het gelijknamige
bedrijf, dat tegenwoordig in Huissen
zetelt. Het weidse bedrijventerrein aan
de Nijverheidstraat aldaar is niet te ver-
gelijken met het nauwe straatje waarin
grootvader Zollinger tijdens de jaren
twintig zijn dressoirs, tafels en stoelen
maakte.

In 1928 was er trouwens al een
timmerwerkplaats in het pand voorhan-

den: de werkplaats van een andere meu-
belmaker, met de toepasselijke naam
Stoel. De huidige kantoorruimte huist in
feite in de overgebleven winkel van de
meubelmaker. In het verleden liep de
bijbehorende werkplaats zo'n 35 meter
door naar achteren, in de richting van de
Bakkerstraat. De heer Zollinger: ,,.De
werkplaats was eigenlijk een oude boer-
derij. We hadden daar ook nog een bin-

nenplaats, dat was eigenlijk een straatje
dat daar vroeger gelopen heeft". Aan de
kant van de Bakkerstraat grensde de
meubelfabriek aan de paardenstal van
het transportbedrijf Wensink. De heer
Zollinger: ,.Je hoorde de paarden tegen
de muur stampen."

In de loop der jaren stapte
Zollinger over op de produktie van com-

plete meubelinrichtingen voor het be-
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drijfsleven. ,,In de Kerkstraat hebben we
nog gewerkt aan winkelinrichtingen en
grote vergaderruimten van fabrieken,
bijvoorbeeld voor de Coberco".
Ruimtegebrek was de reden
voor het vertrek van Zollinger uit de
binnenstad. De nauwe Kerkstraat lever-
de steeds grotere problemen op voor het
transport. Tijdens de vrijdagmarkt op
het Kerkplein lag de aan- en afvoer zo

goed als stil. Het werd dus tijd voor een
verhuizing, naar de Molenbeekstraat in
de wijk Molenbeke. De heer Zollinger:
,Daar hebben we bijna vijftien jaar
gezeten. Daarna hebben we een nieuw
pand laten bouwen in Huissen". In dat
moderne bedrijf werken twaalf mensen.
Net zoveel trouwens als in de tijd van
grootvader Zollinger. De produktie is nu
gericht op interieurverzorging. ,,Balie's,
hotelinrichtingen, kantoorinrichtingen.
Alles op maat."

De heer Zollinger herinnert zich
ook nog de lakenhandel van de familie
Mattheij in het schitterende hoekpand
van de buren. ,,De familie woonde daar
weer naast, in het huis aan de Pastoor-
straat 11." Mevrouw Mattheij woont
daar nog steeds. Ze vertelt dat de laken-
handel vroeger QOostveen heette. ,Na
het vertrek van Qostveen in 1960 kwam
de Raad van Arbeid erin. Ook de Ohra
en verschillende banken hebben erin ge-
zeten". Veel jongere Arnhemmers ken-
nen het pand alleen als de voormalige
gemeentelijke kredietbank.

Na het vertrek van Zollinger is
Kerkstraat 25 volgens mevrouw Mat-
theij nog een tijd gekraakt geweest.
,,Door de Baghwan. Dat duurde zes tot
zeven jaar. Een smerige troep was het er
toen." Vervolgens trok de tweedehands
boekhandel 'De Toverberg' in de winkel.
Ook een plaatselijke kabelkrant beeft er
nog een tijdje kantoor gehouden.

De heer Roding, consulent van
de Stichting Werk en Scholing, wees mij
ooit op de contouren van een reclame-
tekst van Van Nelle op de vroegere win-
kelruit. Die tekst roept weer een paar
vragen op over een andere mogelijke
huurders uit het verleden. Een sigaren-
handel misschien? Een kruidenier?



